
22. HERDENKINGSROUTE WO I
Pierre Cartuyvels de Collaert
5 oktober 1914
bron: Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare 

maandag 5 oktober 1914

Pierre Cartuyvels de Collaert, luitenant-bevelhebber van het 4de Eskadron, 1ste Lansiers vertelt: 

“Om half acht houdt het vuur op. Ik kom uit mijn schuilplaats en hoor aan de overkant Duits spreken. Pang! Een kogel treft me midden in de borst en stuit als een wonder op een 
mesje af; een tweede kogel dringt door mijn linkerknie. Mijn eskadron moet terug. Ik kruip op één voet en twee handen. 
Ik geraak in een eerste, dan in een tweede gracht gevuld met water. Dit reikt me tot aan de hals en ik sleep me over het natte gras voort, tot een kogel me aan de rechterdij, dicht 
bij de heup, kwetst. Ik ben geblokkeerd en veins dood te zijn; maar ondanks dat, schieten de ‘beschaafde’ kerels voort. 
Welk een zedelijke retraite als men twaalf tot dertien uur onder de vijandelijke kogels ligt! Ik schrijf op mijn manchetten een vaarwel aan mijn vrouw en mijn moeder en wacht de 
dood af. Boven mijn hoofd huilen de granaten en fluiten de kogels. Een soldaat kruipt enige meters van mij voorbij, een kogel doorboort zijn hoofd. Hij slaakt een schorre kreet en 
geeft de geest. 
In de namiddag krijg ik een dumdumkogel in de linkerdij, die mij veel doet lijden. Bij het vallen van den avond word ik, dank zij een fluitje dat ik gebruik voor het geven van signalen, 
door wachtmeester de Looz-Corswarem en ruiter Thibaut gevonden, en met de hulp van een burger en een soldaat, die naar ik meen Ledent heet, leggen ze mij op een kruiwagen en 
voeren met naar de Daal. Ik ben gered. Onder leiding van dokter Godenne, halen de Looz en Thibaut nog vele gewonden op. Zij worden gedecoreerd. Zeventien man zijn die dag 
gedood of vermist; zeven zijn gewond en naar het hospitaal gebracht. 
Op drie officieren zijn er twee ernstig gewond. Dit voor het vierde eskadron van het eerste Lansiers dat de dank van het Vaderland verdient.
De Duitsers trachten die dag de rivier over te trekken maar mislukken…” 

Ridder Pierre Cartuyvels de Collaert (Namen 1894 - Adinkerke 1918) werd ziek (Spaanse griep?) en overleed in hospitaal Cabour.

Luitenant Burlet van het 1ste Lansiers

“Ik heb zeven man van mijn peloton verloren, waaronder een onderofficier en mijn geliefde ordonnans. Een schrapnel ontploft op twee meter van ons en rukt het aangezicht af 
van mijn arme Tintinnier (ruiter Adhémar Bénoni Tintinnier uit Rebecq Rognon). Ik zoek dekking achter zijn lijk, van 6.30u tot 7.45u, waarop ik met duizend gevaren achteruit wijk, na-
dat ik het lichaam dat me beschermt, voel trillen onder de granaatscherven.” 

             

Maak rechtsomkeer en rij rechts terug de Scheldedijk op totdat je rechts kan afslaan naar de buitendijk zodat je door rechts aan te houden en naar beneden te rijden, achteraan in 
de Sarosstraat komt. In de Sarosstraat neem je na enkele honderden meters de landbouwweg rechts (aan het pompstation) die overgaat in een asfaltweg zodat je in de Sijpestraat 
aan de omheining van huisnummer 3 het 23ste infobord bereikt.
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